
Het feest van de genocide (Ron Broekhart) 

Als auteur probeer ik op een leuke en doordachte wijze om te gaan met de Nederlandse 
taal. Door het onsamenhangende en tegenstrijdige taalgebruik van Poetin, tijdens een 
discutabele bijeenkomst in een bomvol stadion in Moskou, werd ik echter op het verkeerde 
been gezet. Terwijl het Kremlin de op afstand bestuurbare Russische soldaten steeds 
verder de hel instuurt, had Poetin de arrogantie om zijn volk op de hoogte te brengen van 
de humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne — om hen van hun “naziregering” te 
bevrijden. De festiviteiten werden ‘Het feest van de genocide’ genoemd en dienden 
zogenaamd ter viering van de annexatie van de Krim in 2014. 

De rillingen liepen over mijn lijf toen hij dat voor een uitzinnige menigte met valse 
bewoordingen uiteenzette: ‘We voeren geen oorlog, maar we helpen het Oekraïense volk 
uit hun lijden te verlossen van de genocide.’ Hij vergat daarbij te vermelden dat hij 
gemakshalve het hele land met de grond gelijk moet maken, en dat veel soldaten en 
burgers dat met de dood moeten bekopen. Dat hoort er nu eenmaal bij als je je buren 
helpt. Het vrolijke, met vlaggen zwaaiende publiek zag ik massaal als een boer met 
kiespijn lachen en gedrogeerd ja-knikken om de woorden van hun leider kracht bij te 
zetten. 

Ik heb mijn bedenkingen bij het Russische volk dat als klapvee de Stalinistische ideeën 
van Poetin toejuicht. Bij het zien van de beelden moet de angst er bij de Russen behoorlijk 
inzitten, wil je medewerking verlenen aan deze walgelijke propagandamachine. In het 
Westen is zo’n circus ondenkbaar. Desalniettemin blijf ik het een laffe vertoning vinden dat 
ze geen weerstand bieden. 

Ik hoop dat ik ongelijk heb, en dat de toeschouwers — die volgens een aanwezige 
Westerse journalist bijna allemaal voor de overheid werkzaam zijn — onder dwang 
opgetrommeld waren om de one-man-show vorm te geven. Poetin heeft daarbij de 
handleiding van China, en vooral die van Noord-Korea, goed bestudeerd om zijn 
performance in scène te zetten. 

Ik sta ook in dubio, want ik begin mij nu toch ook voor het ‘Westen’ te schamen. President 
Zelensky wordt weliswaar door praktisch alle NAVO-bondgenoten van extra 
oorlogsmaterieel voorzien, en er is humanitaire hulp om de vluchtelingen op te vangen, 
maar de soldaten op het strijdtoneel worden aan hun lot overgelaten en Oekraïne wordt 
met de grond gelijk gemaakt. 

Toch houd ik hoop, en ik geloof er heilig in dat er Sovjet-‘Stauffenbergs’ zullen opstaan die 
wél een succesvolle coup plegen. Zo niet, dan blijf ik mij diep schamen voor mijn roots en 
distantieer ik mij volledig van de sterk beïnvloedbare mentaliteit van het Russische volk. 

Na het zien van de walgelijke beelden uit het ‘Poetin Stadion’, zag ik beelden van het 
Holifeest uit India — een feest waarbij het goede het kwade overwint. Ik hoor kinderen 
uitleggen dat het strooien van het gekleurde poeder ervoor zorgt dat iedereen een vrolijke 
uitstraling krijgt, en er geen verschil meer tussen zwart en wit te zien is. Dáár kunnen we 
wat van leren. 

 


