
Groeten uit treurig Urk (Ron Broekhart) 

Vol afgrijzen en ongeloof bekeek ik de foto’s uit het vissersdorp Urk. Jongeren verkleed 
als nazi’s, schaamteloos een executie naspelend van een Joodse man in gestreept 
gevangenispak. Niet als satire, niet als waarschuwing, maar als 'spel'. Alsof het allemaal 
ver van ons af staat. Alsof het nooit echt is gebeurd. 

Twee jaar geleden bezocht ik Urk voor het eerst. Wat een vriendelijk dagje uit had 
moeten worden, eindigde in ongemak. In de haven scheurden jongeren op brommers 
rakelings langs toeristen — alsof ze wilden zeggen: hier hoor je niet. De angst was 
zichtbaar in de ogen van de bezoekers. Ook in die van mij. 
Maar de nazi-act gaat verder dan onbeschoft gedrag. Dit is geen kwajongensstreek, 
maar een wrede belediging. Niet alleen aan slachtoffers en nabestaanden, maar ook aan 
ons collectieve geheugen. Het feit dat zulke 'grappen' bedacht worden, zegt veel over 
het morele vacuüm waarin deze jongeren verkeren. Ze hebben dringend hulp nodig — 
maar eerst een stevige taakstraf. Verplicht historisch besef. Verplicht literatuur. En als 
het lezen te moeilijk is, bied ik zelf een lezing aan. Ik zal ze vertellen over wat mijn 
ouders doormaakten onder het naziregime. Geen opgeheven vingertje, maar een open 
relaas over echte angst, echte vernedering en echt verlies. 

Mijn Russische moeder werd als ‘Untermensch’ gedeporteerd naar Duitsland. Niet in een 
comfortabele coupé, maar in een veewagon. Ze zag executies met eigen ogen. Ze werd 
geslagen door haar ‘bazin’ als ze niet snel genoeg werkte. Mijn ouders werkten onder 
dwang in de Duitse oorlogsindustrie, waar fanatieke nazi’s hun gezag bekrachtigden met 
de bekende groet — exact die groet die de Urker jeugd nu nadoet voor de lol. 
Dat ik mijn oorlogsroman moet aanhalen om jongeren duidelijk te maken dat deze 
‘carnavalsoptocht’ geen spel is, maar brute realiteit was, is diep treurig. Blijkbaar is er in 
Urk iets structureel mis in het onderwijs. Hoe kan het dat deze zwarte bladzijde uit onze 
geschiedenis hen volledig is ontgaan? Waar is de empathie? Het besef? 
Misschien ligt hier ook een taak voor de media. Laat SBS6 stoppen met het verheerlijken 
van dit dorp in gezellige 'reality'-soaps. Toon eens het echte gezicht. Niet de 
schilderachtige haven of het pittoreske dialect, maar de leegte in moreel besef. Groeten 
uit treurig Urk. 
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