
EK onwaardig (column) 

In mijn jeugdjaren zat ik op voetbal, maar een fanatieke voetballiefhebber ben ik allang 
niet meer. Voor het EK 2021 had ik echter een paar interessante wedstrijden in mijn 
agenda gezet — duels waarvan ik het vermoeden had dat ze het aanzien waard zouden 
zijn. Engeland-Schotland bijvoorbeeld, of hopelijk weer eens een klassieke confrontatie 
tussen Nederland en Duitsland. Onlangs genoot ik nog van Frankrijk-Duitsland: voetbal 
op het hoogste niveau. 

Toevallig kwam ik na wat gezap zappen terecht bij de wedstrijd 
Oekraïne–Noord-Macedonië, uit de poule van Nederland. Na twee minuten was het me al 
duidelijk: het niveau was abominabel slecht. EK-onwaardig. Natuurlijk, in een voorronde 
van zo'n toernooi zitten nu eenmaal ook zwakkere landen, die na de eerste ronde weer 
naar huis kunnen. Maar het slechte spel was nog niet het ergste. De echte ergernis 
kwam uit een andere hoek.  
Het kinderachtige gedrag van sommige spelers van Noord-Macedonië was 
tenenkrommend. Bij het minste of geringste duwtje vielen de ‘stoere’ mannen theatraal 
ter aarde, alsof ze op het punt stonden hun laatste adem uit te blazen. Hun kronkelende 
bewegingen moesten de kijker overtuigen van een onmenselijke aanslag — erger dan 
een hartaanval, zo leek het. In de herhaling, in slow motion, was echter duidelijk te zien 
dat er nauwelijks sprake was van contact. Sommige acties waren zó doorzichtig dat de 
beelden al snel viraal gingen. Het deed me denken aan de schwalbes en aanstelleritis 
van sterspeler Luis Suárez, die er inmiddels een soort patent op lijkt te hebben. 
Na het zoveelste oponthoud door gekronkel en gejank van deze zielige mannetjes — die 
hun amateuristische niveau met dergelijke toneelstukjes probeerden te verhullen — heb 
ik weggezapt. 
De spelers van Noord-Macedonië wisten waarschijnlijk al vóór vertrek naar het EK dat ze 
kansloos waren. De enige manier om de aandacht van familieleden thuis te trekken, was 
door op het veld theatrale scènes op te voeren — al dan niet voorafgaand aan een 
geïmproviseerd ‘groeten aan mama’-momentje voor de camera. 

Scheidsrechters zouden, wat mij betreft, zonder pardon een gele of zelfs rode kaart 
moeten trekken voor dit soort toneelspel. Dáárom kijk ik dus nauwelijks nog naar 
voetbal. Want waarom zien we dit soort aanstellerij alleen in de voetballerij? Ik heb het 
nog nooit gezien bij hockey, handbal of basketbal. Het is dan ook een verademing om 
naar rugby te kijken — een sport waar échte kerels, sommigen met een noodverband om 
het hoofd, zonder klagen de hardste contactsport ter wereld bedrijven. Mijn vader zei 
vroeger altijd, als ik weer eens flink onderuit was gehaald tijdens een potje voetbal:  
‘Niet zeuren, opstaan, en thuis je wonden likken.’ 
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