Coronapas (column)

Nederland is verdeeld. De meesten hebben zich laten vaccineren, de coronapas op hun
iPhone geinstalleerd, en geven hiermee gehoor aan de gezamenlijke strijd tegen het
coronavirus. Maar er is ook een groep die zich niet laat dwingen. Zij vinden het
discriminerend en ontoelaatbaar dat zij in de horeca, bioscopen en de
entertainmentindustrie gecontroleerd worden op het bezit van een coronapas.

Ik behoor tot de eerste, brave groepering en kan vooralsnog de beweegredenen van de
andersdenkenden niet helemaal doorgronden. Dat hier sprake zou zijn van dwang, is mij
eerlijk gezegd geheel onduidelijk. We leven in een maatschappij waar regels gelden — en
nieuwe regels worden ingevoerd als de situatie daar om vraagt. De overheid heeft ooit
besloten dat we in Nederland allemaal rechts moeten rijden, om het verkeer ordentelijk
te laten verlopen. Ook is er ooit bepaald dat we allemaal belasting moeten betalen. Dat
'moeten’' is geen dwang, maar veelal een noodzakelijk kwaad, behorend tot het systeem
dat onze samenleving draaiende houdt. Wie weigert daaraan mee te werken, mag
simpelweg niet meer deelnemen aan diezelfde maatschappij — en belandt desnoods,
onder dwang, in de gevangenis. Regels zijn onmisbaar om een land te laten
functioneren.

Nu onze samenleving ernstig wordt bedreigd door een virus, is er besloten om, net als
vroeger bij de bestrijding van pokken en mazelen, vaccinatie in te zetten. Wellicht biedt
dat uitkomst. Niets is zeker, maar medicijnen moeten worden ingezet om in elk geval
een poging te wagen het virus te beteugelen. En dat moet, bij voorkeur, met z'n allen.
Een vaccinatie heeft in wezen dezelfde functie als al die andere pilletjes die je huisarts je
hele leven heeft voorgeschreven: paracetamol, ibuprofen, diazepam of diclofenac —
middelen om iets wat niet in ons lichaam thuishoort, te bestrijden. Waarom dan nu
ineens zo moeilijk doen?

De overheid zou stiekem stofjes hebben toegevoegd om het DNA aan te passen, of om
toegang te krijgen tot gegevens die in ons brein zijn opgeslagen. De maanlanding was
nep. Buitenaardse wezens zijn al onder ons. Allemaal onzinnige complottheorieén,
voortgekomen uit paranoide gedrag. Hoe verzin je het? Mensen zijn wat dat betreft
kuddedieren, die zich door een handjevol immer klagende populisten laten meeslepen
naar welk protest dan ook. Heerlijk, om in de anonimiteit van een menigte een grote
mond op te zetten. Maar als je er alleen voorstaat, dan is het individu zelden thuis — en
blijft een heldere onderbouwing meestal uit.
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